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Aalden, zondag 7 juli 2024 
 
De liturgische kleur is groen, teken van Gods goede schepping 
 
DE UITDAGING OM CHRISTEN TE ZIJN IN DEZE WERELD 

 
Voorganger: Ds. Hetty Cohen Stuart – Fens, Haaksbergen 
Organist:       Jan Dubbelhuis                 
Ouderling:     Hans Hordijk 
Diaken:          Sandra Lanting 
 

DIENST VAN HET SAMENKOMEN 
 
Orgelspel 

 
Jij Levende, 
Volstrekte, Integere, 
Orde scheppende, Goedgevende 
in alles Betrouwbare. 
 
Vergeefs heb ik voor Jou geijverd, 
het afgelegd tegen de vijand 
die jouw woord verloochent,  
het beproefde 
dat ik liefheb, dat ik dien. 
 
Nietig ben ik, geminacht - 
ontrouw was ik niet. 
En wat ik weet weet ik: 
 
dat jouw gerechtigheid eeuwig is, 
jouw Thora onfeilbaar 
en dat ik in benauwenis, in welke nood ook, 
dát nog heb, als een ademtocht. 
 
Zo heb Jij het voor alle tijden geschreven. 
Mocht ik dit doorgronden. 
Dan zou ik leven. 

   Psalm 119: 137- 144 Huub Oosterhuis 

 
woord van welkom  
 
intochtslied Psalm 119: 1 en 2 Welzalig wie de rechte wegen gaan - staande - 

 
stil gebed 
 



2 
 

Bemoediging en groet 
v:  Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT, 
  
v:  De Heer is met u allen 
a:  ZIJN VREDE MET U 
 
drempelgebed 

v: Wees ons nabij, God, 
en hoor onze gebeden, 
doe ons ervaren 
dat uw Geest ons de weg wijst  
op onze tocht door het leven. 

a: RICHT ONS OP, 
OPEN ONZE TOEKOMST 
IN HET LICHT VAN UW HEIL VOOR MENSEN. 
AMEN. 

vervolg intochtslied (staande) Psalm 119: 44 Heer, ondersteun mij 
 
(daarna gaat de gemeente zitten) 

 
thema DE UITDAGING OM CHRISTEN TE ZIJN IN DEZE WERELD 

kyrie-gebed  
v:  ……. 
a:  
 
 
 
 
 
gloria Lied 704: 1 en 2 Dank, dank nu allen God 

DIENST VAN HET WOORD 

gebed om de aanwezigheid van de Heilige Geest  

lezing Psalm 119:  9 – 16 (NBV21) 

schriftlied  Het woord van God             melodie Lied  362 

1. Het Woord van God, tot hiertoe doorverteld, 
is niet te hoog of veel te ver gegrepen. 
Het is niet door een vreemde opgesteld, 
die ons met wet en orde af wil schepen. 
Het komt van Iemand die ons kent en telt, 
een God die ons uit nood en dood wil slepen. 
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2. Hij wil dat wij elkaar tot leven zijn, 
 de aarde maken tot een land van allen. 

Hij roept ons weg uit elke doodswoestijn, 
 daar waar uit haat en hebzucht doden vallen. 

Hij hoopt dat wij toch ooit zijn schepping zijn, 
zijn Woord een heilig richtsnoer voor ons allen. 
                             tekst: Jan van Opbergen 

 

epistellezing  II Korinthe 2: 14 – 3: 6 (NBV21) 
 
lied   976: 1, 2 en 3 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 
 
uitleg en verkondiging  
 
Ellen Kamps speelt op de piano: ‘Fountain in the rain’ van William L. Gillock  

 

DIENST IN DE WERELD  

Inzameling van de gaven en mededelingen 

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

- de gemeente gaat staan - 

Slotlied Ga dan op weg              mel Lied 868        

1. Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, 
ga en vertrouw op Gods Geest 
die je van angst zal bevrijden. 
 

2. Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen. 
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. 
Dan, onder het gaan, 
zul je de ander zien staan 
en reik je voorbij aan je grenzen. 
 

3. Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen 
Houd op het licht 
altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

zegen  

v: 
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a:  

 

 

uitleidend orgelspel  

 
 
 

 


